
KERKDIENSTEN.
Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten 
on-line bijwonen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl 
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf op een ander tijdstip.  
Zondag 3 augustus Voorganger : Ds. B. de Jong uit Amersfoort.
Zondag 10 augustus  Voorganger: Ds. D. v.d. Well uit Zoelen
Zondag 17 augustus Voorganger : Mw. R. Bogerd-Looijen uit Veenendaal 
Zondag 24 augustus Voorganger : Ds. H. Ter Beek uit Varik  
 
Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via en te zien op 
YouTube. Zoekterm: ‘Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen’.
Zondag 3 augustus Voorganger : Ds. P. van Veen uit Harderwijk 
Zondag 10 augustus  Voorganger: Ds. M. de Mik – van der Waal uit Buren 
Zondag 17 augustus Voorganger : Martin Padmos uit Krimpen aan de IJssel
Zondag 24 augustus Voorganger : Ds. J. Spoor uit Utrecht 

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Kerkdiensten 
Zondag 3 augustus: 15.00 uur, Anne-Marie Rijs, voorganger en Netty Bakker, organist
Zondag 10 augustus: 15.00 uur, Drs. Johan Goossen, voorganger en Adriaan Terwal, 
organist
Zondag 17 augustus: 15.00 uur, Marjan ter Beek, voorganger en Marja Bongers, 
organist
Zondag 24 augustus: 15.00 uur, R-K viering: Greet Severs, voorganger en Yvonne 
Scholten, pianist
Zondag 31 augustus: 15.00 uur, Ds. Henrico ter Beek, voorganger en Adriaan Terwal, 
organist
Op donderdag 14 augustus vervalt het Zingend Geloven vanwege afwezigheid 
voorgangers en op donderdag 28 augustus is er Zingend Geloven om 15.00 uur in de 
grote zaal onder leiding van Ellen-Maria Spijkerman en Marja Bongers zal de 
samenzang begeleiden. Van harte welkom!
Heel graag wil ik onder uw aandacht brengen dat er weer ruimte is om als vrijwilliger 
bij de kerkdiensten op zondagmiddag ‘dienst’ te doen. We hadden genoeg vrijwilligers,
maar onder andere vanwege gezondheid komen er een paar lege plaatsen in het 
najaar. Wilt u overwegen of het iets voor u is? Eens per maand op zondagmiddag 
meehelpen de zaal klaar te zetten, bewoners te halen, aandacht te geven aan de 
bewoners, na afloop met hen koffiedrinken en daarna de bewoners terugbrengen en 
de zaal opruimen. De tijdsinvestering is van 14.00 – 16.30 uur. Als u of jij door de 
weeks een baan hebt of studeert, dan is deze vorm van vrijwilligerswerk misschien 
echt iets voor u of jou? Men krijgt er veel voor terug: contact met een generatie, waar
u/jij misschien weinig contact mee hebt, voldoening doordat men ervaart dat 
bewoners het fijn vinden, gezelligheid met andere vrijwilligers en zo nodig goede 
begeleiding en toerusting. En als u/jij zelf niet kunt, zou u/jij dan om je heen willen 
kijken of iemand in de omgeving er belangstelling voor heeft. Gewoon een keer 
komen kijken is ook prima en wij nodigen jonge mensen ook met nadruk uit! Leeftijd 
is geen criterium… Mijn ervaring op een andere locatie is, dat jonge mensen, net als 
de bewoners, veel plezier beleven aan het onderlinge contact in dit stukje 
vrijwilligerswerk. Neem gerust contact op met mij!
Met een hartelijke groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
E pkuper@szr.nl  M 06 15669571
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten:
Het is zomerperiode. Diverse gastpredikanten zullen voorgaan in de diensten. Bidden 
we om gezegende diensten

Zieken 
‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij’ (psalm 139:1a)
Bidden we de zieken en allen die om hen heen staan Gods kracht en nabijheid toe.

In Memoriam Johanna Margaretha Pak – van Maanen
Op 8 juli jl. is van ons heengegaan Johanna Margaretha (Hannie) Pak – van Maanen in
de leeftijd van 80 jaar.
Hannie is geboren op 29 september 1944 in Utrecht. Zij groeide op met haar ouders, 
broer Dick en zussen Bets en Ria. Ze was sportief: hield veel van handbal. Ook was ze
creatief: ze kon goed borduren. Na de lagere school volgde zij de huishoudschool. Zij 
leerde Kobus kennen, met wie zij trouwde op 26 mei 1966. Begin jaren '70 verhuisden
ze  van De Meern naar Geldermalsen en gingen wonen aan de Tielerweg. Daar hebben
ze lange tijd met hun opgroeiende gezin gewoond. Hannie maakte voor haar kinderen 
de mooiste kledingcreaties. Ze was een bescheiden, lieve en vriendelijke vrouw.  In 
1996 verhuisde ze naar de Kruiwiel. Hannie was betrokken bij de bijbelkring van de 
kerk, die jaren onder leiding van ds. Krol bij haar thuis werd gehouden. Ze zong 
graag: was lid van het koor Jubilate Deo in Deil. Op 4 januari 2008 overleed haar man
Kobus. Medio 2009 leerde zij Anton van der Giessen kennen met wie zij jaren een 
fijne relatie had. Hij overleed plotseling op 1 juni 2022. Een groot gemis. De laatste 
jaren werd het stiller. Ze trok zich meer terug. Enkele weken geleden kwam ze op bed
te liggen. Op 8 juli blies zij haar laatste adem uit. Op maandag 14 juli hebben wij in 
een dankdienst haar leven herdacht. Daarna hebben we haar begraven op de 
Algemene Begraafplaats aan de Lange Akker. We bidden Connie & Remco, Marjo & 
Willy, Liesbeth & Arnout, haar kleinkinderen en allen met wie zij verbonden was Gods 
kracht en troost toe. 
Ds. C.M. Blokland – den Hertog

Bedankt
Wij danken u hartelijk voor uw meeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder en oma Christien Werner - Bloos
Uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst en de begrafenis en alle andere blijken van 
deelneming, zijn ons tot grote steun geweest bij het verwerken van dit verlies. Jan 
Werner en familie 

Afwezigheid ds. Blokland - den Hertog
Ds. Blokland - den Hertog is afwezig van maandag 21 juli t/m zondag 17 augustus.
Ds. Henrico ter Beek is in deze periode beschikbaar voor het leiden van begrafenissen.
In geval van overlijden kunt u van maandag 21 juli t/m zondag 10 augustus contact 
opnemen met ouderling Eveline Vink (06-11817877). Van 11 augustus t/m zondag 17
augustus kunt u contact opnemen met Alie Callewaert (06-10071672).

Huwelijksjubilea
Op 6 augustus hopen dhr. en mw. van Empel-van Ooijen hun 60 jarig 
huwelijksjubileum te vieren. Op 25 augustus zijn dhr. en mw. Verzijl-van ’t Hoog 25 
jaar getrouwd. We feliciteren de echtparen van harte en wensen hen Gods zegen toe 



Afscheidsdienst ds. Blokland – den Hertog
Ds. Carolina Blokland – den Hertog heeft op 8 juli jl. een beroep ontvangen vanuit de 
Protestantse Gemeente Zaltbommel. Zij heeft dit beroep aanvaard. Dat betekent dat 
zij na bijna 12 jaar afscheid gaat nemen van de Hervormde Gemeente Geldermalsen. 
De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 7 september 15.00 uur in de Centrumkerk 
Geldermalsen (Kerkstraat 38). Aansluitend vindt rond 17.00 uur in De Ontmoeting 
een receptie plaats waar u persoonlijk haar de hand kunt schudden. Van harte 
uitgenodigd.

Giften
Ontvangen via  mw. C. Maas: € 10,-- voor het Bloemenfonds, via ds. Blokland – den 
Hertog € 10 voor het bloemenfonds. Met dank!
 
Tenslotte
Een zegenlled voor in deze zomerweken. Van Wonno Blei, naar Martin Luther (lied 
414).

Geef ons genadig, goede God,
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen.
Amen.

Hartelijke groet,
Ds. Carolina Blokland – den Hertog
cmdenhertog@gmail.com/ 06-34401945

Vakantie Bijbelfeest 
Van harte welkom bij het Vakantie Bijbel Feest 2025!
Dit jaar zal het VBF weer plaatsvinden in de herfstvakantie op de woensdag en de 
donderdag. Jaarlijks organiseren we dit tweedaagse evenement om het evangelie te 
delen 
met alle kinderen en tieners uit Geldermalsen en de omliggende dorpen. 
We hebben weer een boordevol programma met muziek, spelletjes, knutselen, 
Bijbelverhalen en theater! Dit jaar is het thema  Ik zie jou!
De locatie is het inmiddels vertrouwde Dorpshuis in Meteren (Achtersteweg 17). 
Opgeven   kan via de website www.vbfgeldermalsen.nl
. 
Wanneer: in de herfstvakantie, DV woensdag 22 oktober en donderdag 23 oktober
Voor wie:      kinderen van 4 – 12 jaar (overdag)
                   Tieners 12 jaar en ouder (woensdagavond)
                   Ouders en kinderen (donderdagavond)
Waar: Dorpshuis, Meteren
Thema:     Ik zie jou!
De HGJB draagt het thema voor de Vakantie Bijbel Feest dagen aan. Dit jaar gaat het 
over gezien worden door God. Een prachtig thema om mee aan de slag te gaan met 
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een rijke boodschap voor alle kinderen en tieners. God kijkt naar jou. Dat verandert 
alles! 
Van harte welkom om mee te werken en/of mee te bidden voor dit evangelisatie werk.
U of jij kunt zich opgeven via de website via de link ikwilhelpenalsvrijwilliger.
We zijn opzoek naar (nieuwe) coördinatoren voor de spelmiddag en de aankleding. 
Voor contact of meer informatie:
Facebook: VakantieBijbelFeest / Instagram: vbfgeldermalsen
Email: vbfgeldermalsen@gmail.com www.vbfgeldermalsen.nl
Bestuur VakantieBijbelFeest
Carla Verkroost,Geerke van Riemsdijk,Femke van Willigen,Dirk van Krieken,Mirjam 
van Krieken, Jonneke van der Peijl, Carla Poorte

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van 
€1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel. 
Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 
000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van 
“collectebonnen”, ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u 
krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT
Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept  kunt u doorgeven aan 
Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept nr 17 kunt u uiterlijk maandag 18 augustus 
2025 sturen naar Mw. Dicky Heinen e-mail : dhheinen@hetnet.nl 
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